
LENTEMARKT 2022 
 
 
Oudere leden van VMT weten het nog wel: vroeger werden er wel plantjesruilochtenden 
georganiseerd, vooral bedoeld voor leden. Om een beetje onduidelijke redenen is de 
vereniging daar destijds mee gestopt. Jammer! 

 

 
 
 
Daarom bedacht het bestuur dat deze oude traditie weer in 
oude luister hersteld zou moeten/kunnen worden. Het plan 
voor de eerste Lentemarkt was geboren, al was het nog 
maar een heel pril plan. De organisatoren van de 
Oogstmarkt (Lobke Brouwer, Rhodé de Heer en Marja 
Hennequin) waren bereid om ook de Lentemarkt te 
organiseren dus hoefden we niet op zoek te gaan naar 
nieuwe mensen. 
 

 
Op zaterdag 26 maart was het zover. Spannend! We zaten vooraf met vragen als: is de 
zaterdag wel geschikt voor zo’n markt? Is het niet te vroeg in het seizoen? Komen er 
mensen op af? 
 
 
 
 
 
Nou, het werd een prachtige dag met 23 
standhouders (tuinders en profs), veel mensen en 
schitterend weer (en dat laatste scheelt een slok 
op een borrel!). En er werd nog behoorlijk verkocht 
ook 

 
 
 
Wat ook goed bevallen is dat iedereen zijn/haar eigen tafel mee moest nemen. Dat 
scheelde werk en(een beetje) stress. 
 
Marja Hennequin maakt foto’s van het gebeuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
Eén ding is duidelijk: de Lentemarkt is een blijvertje. 
En als je er niet was dan heb je wat gemist! 
  


